
 

Preekwerkboekje 
Zondag 21 april 2024 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: _______________________________ 
 

 



Goedemorgen! Fijn dat jij in de kerk bent.  
 
1. Waar denk jij aan bij het woord toekomst? Schrijf en teken het 
hieronder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Wat doen we allemaal in de kerk? Teken en schrijf het op.  
 
 

 
     ______________________________________________ 

 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 



 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 

 



3. Waar wordt voor gecollecteerd vandaag?  
 

   Collecte 1:  

 

   Collecte 2:  

 

   Collecte 3:  

 
 
4. Vind jij dat goede doelen? Waarom wel / niet? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Welk stukje lezen we vandaag uit de Bijbel?  
 
    Bijbelboek:  
 

  Hoofdstuk:  

  

  Verzen:  

 
 
 
 
6. Wat is het belangrijkste vers van dit stukje? Schrijf dat vers 
hieronder over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Standvastig = je bent vastberaden, je twijfelt niet, je verandert je 
mening niet. In dit vers betekent het: Twijfel er niet aan dat de doden 
zullen op staan, blijf vertrouwen op de macht van God! 
 
Overvloedig zijn in het werk van de Heere = Doen wat God fijn vindt 
om te zien.  
 
7. Wat wil God graag van ons zien?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

… als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den 

Heere.” 

 
8. Niet ijdel = niet voor niets. Waarom is in God geloven en doen 
wat Hij wil ‘niet voor niets’?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Wat bedoelt Paulus als hij zegt: ‘zo dan’? (aan het begin van 1 
Korinthe 15 vers 58) 
 
 
 
 
 
 
 



10. De dominee zegt: Ons leven is een reis. Waar reis jij naar toe?  

 
 
 
 
 
11. Waarom is het zo belangrijk als wij weten dat de Heere Jezus 
is opgestaan uit de dood? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
12. Uit welk psalmvers komen de woorden hieronder?  
 
Uit psalm _______ vers _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Schrijf de belangrijke woorden uit de preek in de reiskoffer. 
Tekenen mag natuurlijk ook.  
 



14. Welke woorden kun jij vinden in de woordzoeker? De woorden 
passen allemaal bij de preek van vandaag.  
 

 
 
Schrijf hier de woorden op die je hebt gevonden:  
 
 


