
 

Preekwerkboekje 
zondag 19 december 2021 

4e advent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: _______________________________ 
 

 



Hoi allemaal,  
 
Vorige week hoorden we in de kerk over de priester Zacharias. Hij 
kreeg een bijzondere boodschap van de engel Gabriël.  
 
1. Wat vertelde Gabriël tegen Zacharias? Wat gebeurde er daarna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag horen we dat er gebeurt wat de engel Gabriël had gezegd. Wat 

is Zacharias blij! Daarom gaat hij een lied zingen. Zing jij ook als je blij 

bent? 

 

Vier kaarsen mogen branden. 

Zij geven ons weer moed. 

Nog maar heel even wachten. 

Dan wordt het licht en goed. 



2. Dit gaan we vandaag allemaal doen in de kerk. Vul jij welke 
woorden of getallen er ontbreken?   

 
 ______________ gebed 
 

 ______________________ en __________________________  

 
 Zingen: Psalm ______  vers ______   
 
 De _______________ geboden  
 
 Zingen: Lofzang van __________________________ vers 1 en 4.  
 
 Lezen: ____________________ 1 : 67 - 80 
 
 _____________________________ 
 
 Zingen: Lofzang van __________________________ vers 1 
 
 Preek 
 
 Zingen: _________________ vers _______ 
 
 Lezen: Avondmaalsformulier 
 
 Heilig Avondmaal  
 
 _____________________________ 
 

 Zingen: Psalm ______  vers ______   
 
 ______________________ 
 

 Bij elke viering gebeuren dezelfde dingen. De mensen  

 aan de tafel krijgen een stukje brood en daarna een slokje wijn.  

Daarna leest de dominee een stukje uit de  

 Bijbel en wordt er nog een psalmversje gezongen.  

 

 
 



Zacharias zingt uit blijdschap. We hebben uit de Bijbel 
gelezen wat Zacharias zong. Aan het einde van dit 
preekwerkboekje staat dit lied van Zacharias nog een 
keer, maar dan in wat makkelijkere woorden. Lees dat 
maar eens.  
 

3. Je zou verwachten dat Zacharias blij is omdat zijn zoon geboren 
is en omdat hij weer kan praten. Maar in het lied zingt hij over iets 
anders. Waarover? Waarom is hij zo blij? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. De Heere Jezus wordt de Zaligmaker genoemd. Hij is naar de 
aarde gekomen om ons zalig te maken. Wat betekent het als je 
zalig bent gemaakt door de Heere Jezus?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ben jij zalig gemaakt door de Heere 
Jezus? Hoe weet je dat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Kleur de letters met een stip.  

7. Zacherias zingt in zijn lied ook tegen zijn zoon Johannes. Hij 
zegt dat Johannes aan de mensen om hem heen ‘kennis van de 
zaligheid’ moet geven. Wat bedoeld Zacharias daarmee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Voor welke zonden moet jij vergeving krijgen?  
 
 
 
 
 



9. Wat betekent het Heilig Avondmaal?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Hoe ziet het eruit als het Heilig Avondmaal gevierd wordt? 
Teken het zo precies mogelijk na.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Wat zou jij willen vragen aan iemand die aan het Heilig 
Avondmaal is gegaan? Stel je vraag ook echt (na de kerkdienst 

natuurlijk 😉).  

 
 
 
 
 
 
 



Het lied van Zacharias 
 
Alle eer aan de Heere, de God van Israël!  
Hij is gekomen om Zijn volk te bevrijden.  
Hij heeft ons een machtige Zaligmaker gegeven:  
de Heere Jezus, die in de familie van koning David is geboren. 
Lang geleden liet God de profeten al tegen onze voorouders zeggen: 
‘Ik zal jullie redden van je vijanden en van iedereen die jullie haat.’ 
 
Zo liet God aan hen Zijn liefde zien.  
Hij is Zijn belofte niet vergeten.  
God beloofde aan Abraham, onze voorvader,  
dat Hij ons iets zou geven. 
Hij zou ons redden van onze vijanden  
en wij zouden Hem dienen met heel ons hart, zonder bang te zijn.  
We mogen bij Hem zijn, ons leven lang.  
 
En jij, Johannes, bent straks een profeet van de allerhoogste God.  
Want jij zult de weg klaarmaken, zodat de Heere Jezus kan komen.  
Jij zult de mensen vertellen dat ze gered kunnen worden.  
Want God wil hun fouten vergeven.  
Omdat Hij zo veel van ons houdt,  
zal Hij het hemelse licht naar ons sturen.  
Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker,  
in de schaduw van de dood.  
Dat licht dat ons de weg wijzen naar vrede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Welke letters zitten er in de naam van Johannes? Zet een 
rondje om die letters.  
 

a  b  c  d  e  

f  g  h  i  j 

  k  l  m  n  o      p

 q  r  s  t       u  

v  w  x  y      z 

13. Welke letters zitten er in en naam van Zacharias? Zet een 
vierkantje om die letters.  
 
 
KERST-KLEURWEDSTRIJD! 
Wist jij dat je op de website van onze gemeente elke zondag ook nog 
een verwerking kunt downloaden? Dit is bijvoorbeeld een bijpassende 
kleurplaat of een knutselwerkje. Leuk voor op zondagmiddag! Voor 
vandaag staat er een mooie kleurplaat op de site. Het bijzondere aan 
deze kleurplaat is dat je hem kunt inleveren en er misschien wel een 
prijsje mee kunt winnen. Er zijn drie prijsjes te winnen (in drie 
verschillende leeftijdscategorieën).  
 
Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk. Je mag zelf weten of je dit doet 
met stiften, potloden, krijtjes of misschien wel met een combinatie 
daarvan. Lever de kleurplaat uiterlijk vrijdag 31 december 2021 in bij 
de pastorie. Je mag de plaat door de brievenbus doen of even 
aanbellen. Succes! 



 
 
 
 
 
 
 


