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Misdadigers horen straf te krijgen. In Nederland moeten boeven meestal voor straf naar de 
gevangenis. In sommige andere landen kun je de doodstraf krijgen als je iets heel ergs hebt 
gedaan, bijvoorbeeld als je een moordenaar bent. In de tijd van de Bijbel bestond dat ook. Er 
was een verschrikkelijke manier bedacht om zulke misdadigers te doden: de kruisdood.  
 
Ook de Heere Jezus kreeg deze verschrikkelijke, pijnlijke straf. Hij werd als een zware 
misdadiger gedood. Voor ons! Zo erg vindt God onze zonden. Deze straf moest de Heere 
Jezus dragen zodat het weer goed kan worden tussen God en ons.  
 
Goede Vrijdag en het Paasfeest komen steeds dichterbij. Op Goede Vrijdag denken we 
speciaal aan de kruisiging van de Heere Jezus. Tijdens het Paasfeest denken we speciaal 
aan Zijn Opstanding. Vandaag kijken we alvast vooruit naar Goede Vrijdag. We staan stil bij 
iets wat er gebeurde toen de Heere Jezus aan het kruis hing.  

 
 ____________  ________________________ 
 
 Votum en groet                         
 
 Zingen: Psalm 116 vers 5 
 
  _________  ___________  __________________________ 
 
 Zingen: Psalm 51 vers 1 
 
 Lezen: ________________________  _______ vers ______ - _______ 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm 51 vers 6 en 7 
 
 ____________________ 
 
 Zingen: Psalm 22 vers 14 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm 68 vers 10 
 
 ____________________  
 

1. Samen met de Heere Jezus worden er twee moordenaars gekruisigd. Allebei de 
moordenaars zeggen iets tegen de Heere Jezus. Schrijf het in je eigen woorden op. Je 
kunt het opzoeken in Lukas 23 vers 39 en 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kun jij de ontbrekende 

woorden invullen? 



 

2. De ene moordenaar bespot de Heere Jezus, de andere bidt tot Hem. Wat is het 
antwoord van Jezus op de biddende moordenaar? Zoek het maar op in Lukas 23 vers 43.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wat kun je leren van deze gebeurtenis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Je kunt deze gebeurtenis ook misbruiken. Kun je dat uitleggen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Heb jij nog vragen over de preek? Schrijf ze op. Er is vast iemand thuis die deze 
vragen kan beantwoorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Weet jij de antwoorden? Kleur de letter voor het goede antwoord. Welk woord zie je 
als je alle gekleurde letters achter elkaar zet?  
 
Wat is de betekenis van het woord Golgotha?  
V   Hoofdschedelplaats 
K   Kruisheuvel 
G   Olijfberg 
 
Wat kreeg de Heere Jezus te drinken aan het kruis? 
O   Balsum 
E   Edik 
U   Niets 

 



 
Welke lijdenszondag is het vandaag?  
R   Lijdenszondag 3 
N   Lijdenszondag 4 
L   Lijdenszondag 5 
 
Wat stond er op een bordje boven het kruis van de Heere Jezus?  
L   Deze is de Koning der joden.  
B   Hij zegt dat Hij de Zoon van God is.  
I    Jezus Christus, de Verlosser. 
 
Er stonden drie kruizen op Golgotha. Aan welk kruis hing Jezus?  
T    Aan het linkse kruis 
O   Aan het middelste kruis.  
K   Aan het rechtse kruis.  
 
De tekst op dat bordje was in drie talen geschreven. In welke taal niet?  
S   Aramees 
I    Grieks 
G   Hebreeuws 
 
Wat betekent het woord ‘voorwaar’ (in vers 43)?  
S   Echt waar 
M   Ik ben God 
R   Luister goed 
 
In welke psalm staat deze regel: Die God is ons een God van heil.  
J   Psalm 22 
H   Psalm 51 
E   Psalm 68 
 
Waar werd de Heere Jezus begraven?  
A   In de akker van Simon van Cyréne 
K   In de hof van Getsémane 
R   In de tuin van Jozef van Arimathea 
 
Wat is de oplossing? ________________________________________________________ 
 
7. Het kruis als teken 
Omdat de Heere Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonden van mensen is het kruis 
voor veel mensen een belangrijk teken. Je hebt misschien wel eens iemand gezien die een 
kruisje aan een armband of kettinkje had hangen. Soms helpt dat om er telkens weer aan te 
denken wat Jezus deed voor ons.  
 
Vandaag mag jij ook zo’n herinnering maken. Op de volgende bladzijde staat een kruis. 
Deze bladzijde mag jij helemaal zo maken zoals jij wilt. Je mag kleuren, verven, plakken, 
knippen, stempelen, enzovoorts. Misschien kun je er ook woorden bij schrijven, bijvoorbeeld 
van een lied of een Bijbeltekst, of er dingen bij tekenen. Je mag het kruis natuurlijk ook 
uitknippen er op ander papier plakken.  
 
Hang jouw werkstuk daarna op een plek waar je het vaak ziet. Kijk er af en toe eens naar en 
bedenk wat Jezus heeft gedaan zodat het weer goed kan worden tussen God en jou. Stel 
jezelf dan de vraag: Is het al goed tussen God en mij?   

 
 



 


